
Gerrit…

“En dat is het”



The summer sun is fading as the year grows old.
And darker days are drawing near.
The winter winds will be much colder.
Now you’re not here.

I watch the birds fly south across the autumn sky
And one by one they disappear.
I wish that I was flying with them.
Now you’re not here.

Like the sun through the trees you came to love me.
Like a leaf on a breeze you blow away.

Through autumn’s golden gown we used to kick our way.
You always loved this time of year.
Those fallen leaves lie undisturbed now.
Cause you’re not here.
Cause you’re not here.
Cause you’re not here.

(Forever autumn van war of the Worlds)

Op vrijdag 19 juni nodigen wij jullie uit om samen met ons een herinnerings-
bijeenkomst te houden voor onze zoon Gerrit. Om 12:00 uur worden jullie verwacht 
in “het Klooster”, Hoogstraat 6 in Waalre. Er is dan gelegenheid om tijdens een kop 
koffie en een broodje ons te ontmoeten.

Na deze herinneringsbijeenkomst brengen we samen onze Gerrit naar zijn laatste 
rustplaats “De Hoge Boght” Eindhovense weg 25 in Veldhoven. Aansluitend willen 
we het samen zijn met jullie afsluiten in “het Klooster”.

Kom zoals je bent.

Gerrit zou het bijzonder op prijs stellen als jullie i.p.v. bloemen willen bijdragen aan 
een passend monument. Zodat we dit samen met jullie kunnen realiseren.

Hans en Gea
Joost †

De Rooij 11
5581 SL  Waarle

Onze grote kanjer Gerrit is op 14 juni overleden.
Een dag na zijn 26ste verjaardag is hij nu bij zijn broer Joost.

Gerrit Bogerd
 13 juni 1989 14 juni 2015


